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DARBEYİ VE ERDOĞAN DİKTATÖRLÜĞÜNÜ 


YENECEK TEK GÜÇ 


İŞÇİ SINIFIDIR! 


15 Temmuz akşamı Türkiye'de ordu'nun belirli kesimleri yönetime el koymak için 
harekete geçti, burjuvazinin temsilcileri ise "demokrasinin koruması" adı 
altında karşı yayına geçti. AKP'nin darbeye karşı sokağa çıkın çağrıları var ve 
gidişatın nereye gideceği şu an belli değil. Bu noktada devrimcilerin tavrı 
ne olmalıdır? 


AKP iktidarının suçlarını hiç bir demokratik kavram örtemez. 
Neoliberalizmi Türkiye'de uygulatan, iktidarı boyunca binlerce 

işçinin ölümünden sorumlu olan, Kürt halkını ezen, Suriye'deki 
savaşın körükcülerinden biri olan AKP iktidarın savunalacak tek 
bir tarafı yoktur. 


Türkiye'deki AKP İktidarının ve kapitalist sınıfın mücadelesi, 
işçi sınıfının mücadelesi değildir. İşçi sınıfı şu an bunu 

gerçekleştirecek güçü ve örgütlüğü yok ise, bunu örgütlü 
tavır geliştirerek bertaraf eder. 


Darbeciler ise tarihsel görevin önüne engel olarak çıktığı 
için gericidir ve desteklenilemez. 


İşçi sınıfının öncü güçlerinin tarihsel görevi, 


fabrikalarına, işyerlerine gerekirse işgal ederek sahip 
çıkarak, ne darbecilere ne de AKP'ye güvenmektir. 


Tofaşta İşçi Kıyımı ——>» Syt 


Soygunun Yeni Adı Zorunlu Bireysel Emeklilik — » Syf 
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NEYİ SAVUNUYORUZ 


Bugün dünyanın tamamında emperyalist kaptaisi ssiem 
egemendir. Bir avuç sermayedann hizmetinde olan bu sistem 
sömürücü, ukçı, cmsiyeiçi, doğa düşmanı ve homofobikr. Bu 
sistem insanlığa savaş, yıkım, soykurım, kan gözyaşı, işsizlik 
dışında hiçbir şey vermemektedir. 


Biz bu sistemin asla tedavi edilemeyeceğini savunuyoruz. 
Kapizlizm asla terbiye edilemez, reformist hayallerin faturasını 
geçtiğimiz yüzyılda üçüncü dünya ülkelerinin emekçileri ödemiştir. 
Dünyanın başına bela olan bu hastalığın ilacı sosyalist dünya 
devrimidir. Sosyalizmin işçi sınıfının kendi militan mücadelesiyle 
kurulacak bir sistem 

olduğunu savunuyoruz. 


Sosyalizm, bir takım bürokrat ve subayların tepeden 
işçileredayattığı bir rejim olamaz. Stalinist “Tek ülkede sosyalizm” 
tezini reddediyoruz. Sosyalist devrimin ulusal zeminde başlar, 
uluslararası arenada gelişir ve dünya arenasında son bulur. 
Geçtiğimiz yüzyılda Alman, Çin, İspanyol vb. devrimlerinin ihanete 
uğramasının sebebi Stalinizm ve onun türevleridir. 


Patronsuz Dünya; işçi sınıfının uluslararası düzeyde örgütlü 
möcadelesini savunur. Yurtseverlik, ulusalcılık ve diğer tüm 
milliyetçi fikirleri reddedip enternasyonalizmi benimser. 


Patronsuz Dünya; sendikaların burjuva devletten ve patronlardan 
bağımsızlığını savunur. Sendika bürokrasisine karşı mücadeleyi, 
sınıf mücadelesinin olmazsa olmaz köşe taşı olarak betimler. 


Patronsuz Dünya; sermaye devletinin ordu, polis, mahkeme gibi 
bütün aygıtlarına karşıdır. Bu devlet aygıtlarının işçi sınıfının 
zn mücadelesiyle ortadan kaldırılıp yerine işçi sınıfının ÖZ 
yönetim organlarının (sovyet, komün, forum vb.) inşaasını 
SEV 


Patronsuz Dünya; Kürt ulusu ve diğer tüm ezilen ulusların kendi 
kaderlerini kendilerinin tayin hakını savunur. Başka bir ulusu ezen 
ulusun asla özgür olamayacağını iddia eder. 


Patronsuz Dünya; 1915 Ermeni soykırımını tanır ve insanları bu 
çağırır. o Türk 


kiri geçmişle yüzleşmeye burjuvazisinin 


yükselmesinde Ermeni mallarının gaspının önemli bir yeri 
olduğunu kabul eder. 


Patronsuz Dünya; devletin kadınlara ve kadın haklarına yönelik 
bütün saldırılarına karşı çıkar. Kadınların eşitlik ve özgürlük 
mücadelesini destekler ve teşvik eder. 


Patronsuz Dünya; toplumdaki homofobiye ve devletin LGBTİ 
bireylere yönelik saldırıları destekleyici tutumuna karşı mücadele 
eder. LGBTİ bireylerin cinsel yönelimlerinden dolayı mahrum 
olduğu bütün hakları kazanmak için çalışır. 

Patronsuz (o Dünya; kapitalizmin artık o sadece işçileri 
sömürmediğini, doğayı da yokettiğini iddia eder. Kapitalizmin 
nükleer silah üretişine ve doğaya yönelik bütün saldırılarına karşı 
çıkar. Bu mücadeleyi çevre dostu görünen yeşilci patronların değil 
yalnızca işçi sınıfının başarıya ulaştıracağına inanır. 


Patronsuz Dünya; işçi sınıfının uluslararası partisi olan Dördüncü 
Enternasyonal'i yeniden inşaa etmek için çalışır. Bu amaçla 
ortaya çıkan diğer bütün uluslararası devrimci Marksist 
yapılanmaları dost kabul eder. 


Patronsuz Dünya; dağınık olan işçi sınıfının eylem birliğini 
sağlayabilmek için birleşik bir İşçi cephesi inşaasını savunur. 
Türkiye öznelinde bu cephe içinde CHP, Vatan Partisi ve diğer 
Kemalistlerin yer almadığı geniş kitlelere hitap eden bir sol 
yapılanma olmalıdır. 


Patronsuz Dünya; sürekli devrim ve sosyalizm mücadelesinde 
Marx, Engels, Lenin ve Troçki'nin öğrencisi; Mehring, Luxemburg, 
Liebknecht, Gramsci gibi büyük devrimcilerin ise sıra arkadaşıdır. 
Aynı anlama gelmek üzere komünist, bilimsel sosyalist, Devrimci 
Marksist, Bolşevik-Leninist ve Troçkistiz. Troçki ve Troçkizm'i 
savunmadan bir Leninizm'in dünyayı kavramak ve yorumlamakta 
yetersiz olduğunu savunuyoruz. 


Patronsuz Dünya 


Haziran — 2016 


Bize Yazın: 
patronsuzdunyal! 6©gmail.com 


ww paironsuzdunya.com 
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Erdoğan- Putin Görüşmesi 
Neye Işaret Ediyor ? 


9 Ağustos günü Erdoğan 
ile Putin St Petersburg 
kentinde biraraya geldi. 


Türkiye'nin Rus uçağını 

düşürmesinden sonra 
tamamen kopan ilişkiler, 
29 Haziranda ki 
Erdoğan'ın özür 
mektubundan sonra hızlı 
bir normalleşme sürecine 
girdi. 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra, hızla 
Türkiye'nin tarihsel 
müttefiki olan AB ve ABD 
ilişkiler çıkmaza girmeye başladı. 


ile diplomatik 


Erdoğan darbe girişimi konusunda ABD'ye karşı suçlayıcı 
bir tutum geliştirdi. ABD'den Fethullah Gülen'in iadesini 
istemiş, lakin bu konuda henüz olumlu bir yanit 
gelmemiştir. Buna karşı ABD yönetimine "Ya Feto ya biz" 
çıkışında bulunmuştur. AB ilede ilişkiler kötü bir çizgiye 
evrilmiştir. İlam tartışmaları yürütülürken; AB'den "idam 
varsa AB'ye üyelik yok" çıkışı geldi. Erdoğan sermayesini 
Türkiye'den çekme imasında bulunan AB'ye karşı mülteci 
kozunu yüksek sesle dile getirdi. Darbe girişimi sonrası ilk 
ziyaretin Rusya'ya yapılması sembolük bir anlamda ifade 
etmektedir. Bu ziyaret sonrası ABD ve diğer NATO 
ülkelerinde, Erdoğan'ın dış politikada bir eksen kayması 
yaşayacağı endişesi yaratmıştır. Rusya ile Nükleer tesis, 
Doğalgaz gibi askıya alınmış bir çok ekonomik ilişkiye 
tekrar hız veren bir sürece girilmiştir. Başbakan Binali 
Yıldırım, Suriye ile de ilişkilerin normaleşeceğini ifade etti. 


Putin'den de buna destekleyici bir açıklama geldi :"Türkiye 
ile Rusya, Suriye krizinin çözümünde ortaktır" açıklaması 
geldi. Yenikapı mitingiyle CHP ve MHP ile birlikte milli 
mutabakat sağlandığı açıklanmıştır. Bir dış politika 


değişikliği ile muhalefeti 


tamamen temizleme, 
sınıfsal gerilimleri 
bastırmak için 


kullanabilecektir. 


Dış politikada yeni strateji 
arayışı içinde olan 
Erdoğan, kendi 
bonopartist iktidarını 
sağlamlaştırabilme 
arayışı (o içindedir. . Bu 
amaç için sadece kendi 
kitlesi ona 
yetmemektedir. Milli 
mutabakat açılımı ile 
burjuva muhalefetini kendi iktidarına ortak ederek, bunların 
üzerinden çıkış yapmaya çalışmaktadır. Milli kurtuluş zaferi 
kazandık, bunu hep birlikte kazandık diyerek kendini partiler 
üstü, demokrasinin teminatı olan milli şef imajına 
büründürmektedir. 


AKP'ye yakın gazetelerde bile NATO'dan çıkmak 
tartışılmaya başlanmıştır. Erdoğan rejimi bir yandan ABD ve 
AB karşısında alternatif müttefik arayışına girmekte, bir 
yandan da ABD ve Batı karşıtlığı üzerinden toplumun geniş 
kesimlerinin sempatisini kazanacak milliyetçi popülist 
şöylemler ile içeride kitlesini büyüyüp, dış politikada ABD, 
Rusya arası denge politikası izleme peşindedir. İktidarını 
istemeyen batılı emperyalist güçlere karşı kendisine politik 
manevra alanları açmaya çalışmaktadır. Bu stratejisinin 
nereye varacağını zaman gösterecektir. 


Lakin Erdoğan rejimi siyasal krizlere her zaman gebedir. İşçi 
sınıfının bağımsız sınıf siyasetini savunan biz devrimci 
marksistlerin bu dönemde ki asli görevi, işçi sınıfının politik 
önderliğini inşa etmektir. İşçi sınıfının kendi talepleri ile 
toplumsal muhalefetin baş aktörü haline getirmektir. 


PATRONSUZ 
sö DÜNY 


Koç grubuna ait otomotiv devi olan, metal 
direnişinde önemli bir rol oynayan Tofaş'ta 
işçilerin bakım izninde olmasını fırsat 
bilinerek 27 işçinin işine son verildi. İşten 
atma gerekçesi olarak performans 
düşüklüğü gösterildi. İşten atma listelerinin 
oluşturulduğu ve tatil dönüşü de işçi 
kıyımının devam etmesi beklenilmektedir. 
Atılan işçiler metal direnişinde öne çıkan 
işçilerdir. 


OHAL'İ fırsat bilen MESS, metal direnişinin 
intikamını alma peşindedir. 2017 yılında 
metal sektöründe yapılacak olan TİS 
sürecinin yaklaşmasıyla birlikte, TİS öncesi 
işçileri örgütsüz ve güçsüz bırakmak için 
işten atma furyası başlamıştır. Metal 
direnişinde öne çıkan işçilerin ilk etapta 
çıkartılması, mücadeleci işçilere gözdağı 
niteliğindedir. İşten atma furyasının tüm 
metal sektöründe gerçekleşmesi 
beklenilmektedir. Metal sektöründe ki; 
sendikalardan henüz somut bir mücadele 
takvimi yoktur. İşe iade davları gibi hukuki 
ve bürokratik yöntemler dışında somut bir 
perspektiften yoksundur. 


Metal fırtınayı estiren işçilerin yanında ne 
bir sendika nede parti vardı. İşçiler kendi 
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vORAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI AŞ. Güleş 


tecrübeleri ile öz örgütlüklerini kurarak bu 
direnişi örgütledi. Renault'a BMİS, Tofaş'a 
Çelik-iş, bu direnişten sonra geldi. İşçilerin 
fiili meşru mücadelesini, pasifize etmek, 
onlara 2017 TİS dönemini beklemek dışında 
bir yol göstermedi. 


İşçiler metal fırtına döneminde ki gibi kendi 
komitelerini kurup, direnişe geçme dışında 
şansları yoktur. Yaklaşan bir ekonomik kriz 
vardır. Bu krizin faturasını işçilere 
ödetilmeye çalışılacaktır. Ücret düşüşleri, 
işten atmalar, sendika seçme hakkına 
engellemeler gelecektir. İşçi sınıfı kendi 
talepleri ile mücadele sahnesine tekrar 
çıkmak dışında, kazanma şansı yoktur. Metal 
direnişi döneminden edinilmiş (önemli 
tecrübeler vardır. Metal işçileri mücadeleye 
yabancı değildir. Hiçbir sendikanın 
örgütleyemediği büyük direnişi 
ötgütlemiştir. Bunu yaparken de kendi öz 
örgütlülüğünün aracı olan, tüm fabrikanın 
departmanlarını kapsayan komiteler 
aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Tekrar 
komiteler de örgütlenmenin tam zamanıdır. 


Darbeye, AKP'ye işten atmalara karşı 
örgütlen! 


Fabrikalar da işçi düşmanlarına yer yok! 
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TEDİ Direnişi 


OHAL, 
Boykot ve Sınıf Mücadelesi 


TEDİ Discount Tekstil Mağazacılık 
şirketlerinin ( depolarında çalışan 
işçiler, o DİSK'e (| bağlı Limter-iş 
sendikasında örgütlendiler. 
Sendikalaşma oranı yüzde 80'lere 
varan ezici çoğunluğa ulaşınca, TİS 
hakkı doğmuştur. TiS görüşmelerine 
cevap vermeyen Tedi patronu, önce 
işçiler | üzerinde Mobing yoluyla 
sendikadan istifa ettirme yöntemini 
denedi, Beklediği sonucu alamayan 
Tedi patronu, klasik yönteme 


geçmekten geri durmadı. Topkapı depolarında çalışan 13 işçi, 
Tuzla'ya bağlı Aydınlı bölgesinde ki depolarından 3 işçi işten atıldı. 
İşçi kıyımından sonra direniş başladı. Kadıköy Boğa'dan Bahriye 
caddesinde bulunan Tedi mağazalarına yürüyüş gerçekleştirildi. 
Yürüyüşün ardından sendika düşmanı Tedi'nin mağazalarında 
Boykot kampanyası başlatıldı. 15 Temmuz darbe girişimini ekarte 
eden Erdoğan rejimi tüm devlet kurumlarında cadı avı başlattı. Bu 
cadı avı 3 aylık OHAL uygulamasında düğümlendi. OHAL'i fırsat 
olarak gören patronlar; grev, direniş, TİS süreçlerini sindirme, 
bastırma girişiminde bulunmaktadır. OHAL ile birlikte grev ve 
direnişler yasadışı olduğu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Buna 
rağmen yaşanan hak gaspları ve sermaye sınıfının saldırılarına 
karşı, birbirinden kopukta olsa grev ve direnişler sürmektedir. 
Yürütülen grev ve direnişleri birleştirmek, sınıf dayanışmasını 
bugünden örmek sınıf mücadelesinin geleceği için önemli bir 


görevdir. 

Yaşanan siyasal krizin 
önümüzde ki dönem 
ekonomik krize  evrilmesi 


günceldir. Bu krizin bedelini 
işçi sınıfının ödememesinin 
yolu bugünden örgütlenmek 
ve kendi taleplerini öne 
çıkarmaktan — geçmektedir. 
İşyeri temelli komitelerde 
örgütlenip, bunu 
yaygınlaştırmak dışında 
çözüm yoktur. 


Boykot Kampanyası Ve Sınıf Mücadelesi 


Sendikal hak gaspları, işçi kıyımlarına karşı mücadele yönteminin 
bir parçası olarak "Boykot" kampanyaları sınıf mücadelesinde 
yaygınlaşmaktadır. Bilhassa gıda, tekstil, kozmetik iş kollarında 
etkili olabilmektedir. Yörsan ve Sütaş direnişlerinde örgütlenen 
boykot kampanyaları etkili olmuştu, direnişin geniş kitlelere 
duyulmasını sağlamıştı. Aynı şekilde Avon kozmetik direnişinde 
de bunu gözlemleyebilmek mevcuttur. Boykot kampanyaları yani; 
tüketimden gelen gücünü kullanmak, nihai zaferi getiren etmen 
olamamaktadır. Belirleyici unsur her zaman üretimden gelen 
güçtür. İş yavaşlatma, iş durdurma gibi. Boykot kampanyasın 
etkisi direnişin geniş kitleler tarafından duyulması, direnişi 
sürdüren işçilere moral olma işlevi görmektedir. 


Üretimden gelen gücü örgütlemek yerine, boykot kampanyasını 
merkeze almak hayal kırıklığı getirir. Herzaman son sözü 
üretimden gelen güç şöyler. 
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Soygunun Yeni Adı: 
BES(Bireysel Emeklilik Sistemi) 
Mecliste 


Sosyal o güvenlik sisteminin 
özelleştirilmesinin önemli 
ayaklarından BES, 1 Ağustos 
iöbarıyla meclise geldi. Bu 
yasaya göre 45 yaşının altında 
ki, tüm işçiler zorunlu olarak 
BES'e dahil edilecek. Enaz 100 


GES 


tf katkı parası alınacak. 

Sistemin uygulaması 2017'de BİREYSEL EMEKLİLİK SOYGUNU 
başlayacak. 

BES(Bireysel Emeklilik Sistemi) i 


Nedir? 


2001 yılından buyana BES Türkiye'de varlık göstermektedir. 
isteğe bağlı olarak insanların katkı paylarını yatırdığı özel bir 
bankacılık uygulaması olarak hayat buldu. Bankalar son 
yıllarda çok yaygın bir şekilde, bu sistemi yaygınlaştırma 
faaliyetinde bulundular. 


Bireysel emeklilik herşeyden önce bir sigorta değildir, 
ödenilen katkı paylarının karşılığında bu risk teminat altına 
alınmamaktadır. Yatırılan katkı payları istenildiğinde geri 
alma durumu söz konusu değildir. Herzaman bir kota ve 
koşullar zincirine tabidir. İlk etapta BES'in yaygınlaştırılması, 
Bankacılık sektöründe canlılık ve kar alanı getirmiştir. BES'in 
yaygınlaştırılmasında ; gerek bankaların gerekse de devletin 
temel argümanı, “Sosyal güvenlik sisteminde ki tamamlayıcı 
rolü” idi. Bunun anlamı şudur: Türkiye'de iş hayatında 
gerçek maaş üzerinden SSK'nın yatmaması çok yaygın bir 
durumdur. Devlet ise bu durumu herzaman görmezden 
gelen bir tutum izledi. 


Bu tutumun kanıksanmış bir hâlde yaygınlaşmasının sonucu 
olarak, bankalara yeni bir yatırım alanı doğmuş oldu. 
Patronların kırptıkları sigorta primleri yüzden işçiler, emekli 
olduklarında geçimini sağlayacak bir ücretten mahrum 
bırakılmaktadır. İşçilerin kendi imkanlarıyla ödedikleri BES 
primleri bu açığı kapatacaktı. BES bu şekilde özellikle geliri 
asgari ücretin üzerinde olan işçiler arasında yaygınlaşmaya 
başladı. Bu durum aşamalı şekilde sosyal güvenliğin 
tesviyesinin ön hazırlıklarıydı. Artık patronlar işçilerin 
SSK'sını ödemek istemiyor, devlette emekli maaşı ödemek 
istemiyor. Yasaya göre; 45 yaşının altında ki tüm işçiler BES'e 
dahil edilecek. Sisteme katılım ilk 6 ay zorunlu olacak, 6 ay 
sonra istenirse sistemden çıkılacak. Bu sistemden ayrılınca 


ödenilen katkı 
payının ne zaman 
alınacağı, ne 
kadar | alınacağı 
tamamen 
belirsizliğini 
korumaktadır. 
Taban limit için 


100 tl 
biçilmektedir. 
İşçiler zorunlu 
olarak zaten 
devlete; emeklilik, 
sosyal o güvenlik, 


işsizlik fonu için 
para ödemektedir. Ödenilen paraların karşılığı ona hizmet 
olarak dönmemektedir. 


Buna birde zorunlu BES eklenmektedir. Asgari ücrete yapılan 
zam, önce AGİ'nin asgari ücrete dahili, şimdi de 100 tl 
zorunlu BES ve hiç aralıksız gelen zamlarla birlikte çoktan 
fazlasıyla geri alındı bile. Hükümet bu uygulamanın 
gerekçesi olarak iç tasarrufu öne sürmektedir. 


Lakin tasarruf kimin için var? Bir tasarruf durumu mevcut, 
fakat bu durum sermaye sınıfı için var. Artık patronlar 
işçilerin SSK primlerinden kurtulmakta, en büyük kolektif 
kapitalist olan devlet ise, işçinin emeklilik primini 
ödemekten kurtulmaktadır. Bu uygulama, modern yasal 
tefeciler olan bankalar ve sigorta şirketleri için devasa bir kar 
alanı yaratmaktadır. İşçi sınıfı için ise yeni bir soygun, sosyal 
güvenlik ve emeklilik hakkına karşı öldürücü bir darbe 
vurmaktadır. Demokrasi nöbetleri, milli mutabakat, OHAL 
ile kutuplaştırmalar yaratılmakta ve işçi sınıfının temel 
haklarına saldırmaktan geri durmamaktadır. 


Erdoğan rejimi her koşulda temsil ettiği sınıfın çıkarlarına 
uygun politikalar üretmekten geri durmamaktadır. OHAL 
altında tüm kazanımlarına açık bir saldırı gerçekleşen işçi 
sınıfı, bu kuşatmayı mücadele ile durdurabilir. Derinleşen 
siyasal kriz ile birlikte ekonomik krizin yakın bir ihtimal 
olarak önümüzde durmaktadır.İşçi sınıfının bu kriz 
ortamından yıkıma uğramadan  çıkabilmesinin yolu, 
bugünden kendi talepleriyle sınıfa karşı sınıf perspektifiyle, 
komitelerde örgütlenerek birleşik işçi cephesinin inşasından 
geçmektedir. 
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OLİMPİYATLAR VE KAPİTALİZM 


Çok eski bir geleneği olan olimpiyat 
oyunları, dünyanın en geniş katılımlı 
organizasyonu konumundadır. 
Nerdeyse dünyanın tüm ülkelerinden 
sporcular ve seyircilerin ( geldiği 
organizasyondur. Bu yıl yaz 
olimpiyatları o Brezilya'nın o Riode 
Janeiro kentinde ki Maracara stadında 
gerçekleştirilen (törenle başlangıcı 
yapıldı. 5/21 Agustos tarihleri 
arasında gerçekleşecek olimpiyatlara 
205 ülkeden, 12.500 sporcu katılım 
gerçekleştirdi. Bu yıl ilk kez sığınmacı 
olimpik takımı çıktı. Olimpiyat açılış 
töreninde Brezilya geçici devlet 
başkanı Michel Temer protesto edildi. 
Olimpiyat oyunlarına harcanan para, 
Brezilya işçi sınıfından kesintilere 
dayanmaktadır. Brezilya'nın yoksul 
semtlerinde olimpiyatlara harcanan 
para ile ilgili güçlü protesto eylemleri gerçekleşti. Bunlardan en 
önemlisi 6 Ağustos'ta gerçekleşen meşale koşusunda meşalenin 
üzerine su dökme eylemiydi. 


Olimpiyatlar dünya burjuvazisi açısından; ekonomik, siyasi ve 
pek çok yönden panayır işlevi görmektedir. Her ülke 
olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için kıyasıya bir yarışa girer. 
Olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülke kendi turizm reklamını en 
etkili şekilde yapma imkanı bulur. Spor malzemeleri üreten 
şirketler, turizm şirketleri, seyahat ve ulaşım hizmeti veren 
şirketlere paha biçilemez bir kar alanı yaratmaktadır. Spor 
popüler kültürün bir parçası haline gelmiştir. Aynı zamanda da 
toplumsal bir oyun olarak en geniş kitleleri bir araya 
getirebilmektedir. 


İktidarı elinde bulunduran sermaye sınıfı için spor müsabakaları 
üzerinden toplanan kitlelere ideolojik propaganda yapma işlevi 
de görmektedir. Kazanılan tüm 
uluslararası spor 
müsabakalarında ki başarılar, 
gazete küpürlerine ve ana akım 
medyada düşman işgalinden 
kurtarılmış (ovatan (o toprağını 
andıran ırkçı, milliyetçi 
manşetler atılır. Her ne kadar 
spora siyaset ( karıştırılmaz 
dense de, bu koca bir yalandan 
ibarettir. Spora sadece sitem 
karşıtı siyasetin karıştırılması 
engellenilmeye çalışılır. 


Burjuvazi sporu, kitleleri kendi 


sorunlarından O uzaklaştırmak o ve 
tutulan takımlar üzerinden suni 
aidiyetler yaratmak için kulanır. Her 
uluslararası müsabakalarda 
milliyetçilik o naraları tavan yapar. 
Olimpiyatlar da bunlar için en önemli 
alandır. Olimpiyat tarihinde 
unutulmayan 1936 Berlin oyunları 
vardır. Hitler bu olimpiyat oyunlarını 
dünyaya Alman ırkının üstünlüğünü 
kanıtlamak için kullanmıştır. ABD'li 
siyah atlet Jesse Owers'in üstüste 
aldığı altın madalyalar Hitler'in 
hesaplarını suya düşürmüştür. 
Komünist Enternasyonal döneminde, 
kızıl sporcular (o enternasyonalini 
örgütlenmiş, düzenli bir şekilde dünya 
işçi olimpiyatları 
gerçekleştirilmekteydi. Bu 
olimpiyatlar da geçit törenlerinde ulusal bayraklar yerine kızıl 
bayraklar ve işçi sınıfını sembolize eden flamalar kullanılırdı. 
İspanyol İç savaşı döneminde Stalinzmin sınıf uzlaşmacı temelli 
kurduğu halk cephesi stratejisinden, işçi olimpiyatları da nasibini 
almıştı. Dünya işçi olimpiyatları artık kalkmış yerine halk 
olimpiyatları gelmişti. Daha sonra halk olimpiyatları da 
kaldırılmış, kapitalizmin olimpiyatlarına alternatif bir spor 
organizasyonu kalmamıştır. İkinci dünya savaşından sonra 
olimpiyatlar soğuk savaşın spor alanında ki cephesine 
dönüşmüştür. Spor, insan bedeninin geliştirilmesi, sağlıklı bir 
yaşama, düzenli beslenmeye, atletik bir yapıya kavuşması ve zor 
karşısında dayanıklı bir fiziğe sahip olma aracıdır. Fakat kapitalist 
sistemde spor da metalalaştığı için, bu olanaklara işçi sınıfının 
geniş bir kesmi sahip olamamaktadır. 


İşçi sınıfı için spor, genç yaşlarda sınıf atlmak için büyüleyici bir 

hedef, ilerleyen yaşlarda ise spor üzerinden şans oyunlarından 

köşeyi dönme hayallerinin sürekliliğini (osağlayan bir 
organizasyondur. 


Toplumun tamamının spordan 
uzak kalmayacağı, işçi sınıfının 
spor organisayonlarının seyircisi 


değil, bizzat öznesi olacağı 
düzen sosyalizm ile 
mümkündür. Kızıl spor 


enternasyonalinin örgütlediği, 
dünya işçi olimpiyatları bize işçi 
sınıfının her branşta sporcuyu 
çıkartabileceğini, bununda 
olimpiyatlarını 
örgütleyebileceğini 
göstermiştir. 
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Kuzey Çin Denizinde Bitmeyen Kriz 
Sonuçlar Ve Olasılıklar 


Kuzey Çin Denizi ve Asya 
Pasifik bölgesinde 
bulunan adacıklar 
üzerinde toprak talepleri 
sürekli olarak ABD ve 


Çin'i karşıkarşıya 
getirmektedir. ABD 
provakitif o girişimlerde 


bulunmakta, Çin ise aynı 
yöntemlerle karşılık 
vermektedir. Bu 
durumda, Asya kıtasında 
nükleer silahlara sahip iki 
ülkeyi karşıkarşıya 
getirerek, nükleer savaşı güncel tutmaktadır. ABD Çin'de 
toprak iddialarını dile getirmek için Vietnam ve Filipinler'i 
teşvik etmekte, Çin ise Kuzey Kore ve Rusya'yı arkasına alıp 
karşı çıkışlar yapmaktadır. BM ve uluslararası hukukta ABD 
lehine kararlar çıkmasına rağmen, Çin bu kararlara meydan 
okuyan bir tutum sergilemektedir. 


Son olarak Japon medyası Çin'in uluslararası yasaları 
çiğnediğinden bahsetti, Buna misilleme olarak Çin söz konusu 
sulara askeri amaçlı bir radar üstü kurdu. Etrafını da 
kameralarla donattığını duyurdu. Geçen ayda Filipinler 
sınırını ihlal eden Çin'i, Filipinler hükümeti uluslararası 
mahkemeye verdi. Çin bu mahkemeyi de, alınan kararları da 
tanımıyacağını (o beyan 
etti. Çin'in bu tutumu 
ABD'ye açık bir meydan 
okuma hamlesidir. 


Bariz bir şekilde Asya 
kıtasını emperyalist bir 
paylaşım için o savaş 
sürecine girmiştir. ABD 
Çin karşıtı stratejisini 
ilerletirken, hızla kendi 


deniz kuvvetlerini 
geliştiren ve Çin'e artan 
oranda provakitif 


operasyonlar 
gerçekleştirmektedir. 
Filipinler, Japonya, 
Vietnam, Malezya, 
Endonezya gibi ülkelerin 
yanı sıra Japonya ve 
Avusturya'yıda silah altına aldı. Çin ise nükleer silahları 
olan, dünyada kapalı kutu olarak tanımlanan Kuzey Kore ile 
stratejik bir ittifak içindedir. 


Ortadoğu'da yıllardır 
devam eden emperyalist 
savaş, Asya kıtasında da 
mayalanmaktadır. 


İnsanlık, kapitalizmin 
küresel 

ekonomik buhranın 
hergeçen gün 


derinleşmesi, iflas etme 
sürecine (oOgirmiş kar 
sistemi nedeniyle bir kez 
daha dünya savaşına 
sürüklenmektedir. 
Savaşın sürekli güncel 
olması (o milliyetçiliği (o artırmaktadır. o Savaş gündemi 
somutlaştıkça, işçi sınıfı yıkımlara maruz kalmaktadır. 


Bu savaşı durduracak ve savaş düzenini tarihin çöplüğüne 
atacak yegane güç dünya işçi sınıfının enternasyonal devrimci 
mücadelesidir. Asya kıtasında yaşanan bu kutuplaşmada 
haklı olan taraf yoktur. Her devlet kendi burjuva sınıfının 


çıkarları (o doğrultusunda (kitleleri (o savaşa (o sokmaya 
hazırlanmaktadır. Bugün odevrimci o yenilgicilik (o ve 
enternasyonal partiden bahsetmenin tam zamanıdır. 


Asya'daki tüm işçi sınıfı savaşa karşı muhalefeti kendi burjuva 
devletine karşı örgütlemek zorundadır. Burjuvazi ile aynı 
safta savaşa girmemek için, bugünden Asya kıtasında işçi 

sınıfının kendi bağımsız 


siyaseti ve kendi 
talepleri ile savaş karşıtı 
gösteriler, grevler, 
fabrika işgalleri 
gerçekleştirmek 
zorundadır. Savaşın 
getirdiği yıkımlara 
maruz kalmamak ve 
milliyetçilik zehrine 


kapılmamanın sigortası 
budur. 


Hızla büyüyen ekonomik 
krize karşı işçi sınıfının 
kendi — talepleri (ile 
uluslararası düzeyde 
mücadelesini 
örebildiğimiz ölçüde 
dünya partisinin 
inşasına yakınlaşmış 


olacağız. 
Yaşasın sosyalist dünya devrimi! 


Yaşasın 4.Enternasyonal'in yeniden inşa mücadelesi! 


ANAR DTINSUAME Dm 
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HDP'ye Polis Baskını ! 


11 Ağustos günü sabaha karşı saat 03:00'da polis ve 


Özel Harekat timleri HDP İstanbul İl binasına 
operasyon gerçekleştirdi. Parti binasında ki herşeye 
el konularak, bina kullanılamaz hâle getirildi. 
Bununlada yetinmeyen polis 15 kişiyi gözaltına aldı. 


HDP genel başkanı Demirtaş "Dün gece saatlerinde 
İstanbul binamız polis tarafından basılıyor, talan 
ediliyor. Parlamentonun üçüncü büyük partisinin, en 
büyük teşkilatlarından o birine ogangster (gibi 
giremezsiniz." açıklamasında bulundu. 15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra, mecliste ki tüm siyasi 
partiler darbe karşıtı tavır aldılar. Darbe girişiminden 
sonra demokrasi nöbetleri, milli mutabakat adı altında 
CHP ve MHP'nin desteğini alarak milliyetçi bir blok 
oluşturdu. Meclisteki tüm partilerin çağrıldığı 7 
Haziran mitingine HDP çağrılmadı. HDP'yi dışlayıp 
“Şehitlerimizin hesabını veremezdik” çıkışıyla Kürt 
halkı açık hedef gösterildi. 


Erdoğan diktatörlüğü, 15 Temmuz öncesi kürt halkına 
karşı yürütülen sömürgeci savaşa ara vermeden 
devam etmektedir. Darbenin ekarte edilmesiyle 
başlayan süreçten sonra, çözüm, müzakere sürecinin 
yeniden başlamasını ümit edenler hayal kırıklığına 


HDP binasına 
helikopterli 
baskin! ,,, 


uğradı. Erdoğan'ın yıllarca sahip çıktığı çözüm 
sürecinden bu kadar radikal bir şekilde dönüş 
yapmasının en önemli nedeni, Rojava başta olmak 
üzere Kürt halkının Suriye'deki kazanımlarıydı. 


Erdoğan'ın Rusya ile yeniden yakınlaşmasının 
nedenlerinden biri de, Suriye'deki PYD önderliğinde 
ki Kürt oluşumunu ezmek. Bu süreçte kürt halkına 
baskıları daha da artıracaktır. Kürt düşmanlığı 
üzerinden milliyetçiliği sürekli diri tutacaktır. HDP'li 
vekillerin dokunmazlıklarının kaldırılması, DBP'li 
belediyelere atanan kayyumlar gibi kürt halkının tüm 
kazanılmış mevzilerine saldırısına ara vermeden 
devam etmektedir. AKP'den tekrar ilkeli uzlaşma, 
barış,müzakere süreci beklemek gibi liberal siyasi 
paradigmalar artık iflas etmiştir. Devrimci bir 
odaklaşma temelinde çıkış yapmak dışında çözüm 
yoktur. Daha öncede belirttiğimiz gibi ;" Her düzen, 
kendi mezar kazıcıları olan, o düzenin mağdurları 


tarafından yıkılmadan yıkılmaz. Kiralık işçilik, kıdem 
tazminatı gaspı, bireysel emeklilik sistemi ile tüm 


geleceği elinden alınan işçi sınıfı ile yaşadığı 
topraklarda cehennem ateşi yakılmış kürt yoksulları 
bu düzenin gerçek mezar kazicılarıdır. Çünkü 
Erdoğan rejiminin mağdurları bunlardır. 


Sosyal patlamalar er yada geç gelecektir. Önümüzde 
iki seçenek çıkmaktadır:" Ya bu patlamalar ırk, din 
temelli kutuplaşmalar ekseninde gelişecek, düzen 
mağdurları birbirleriyle çatışacak yada sınıf temelli 
bir birleşik cephe inşa edilip sarayın saltanatına karşı 
uzlaşmaz bir sınıf savaşı izlenecektir. Aksi hâlde 
kendi yokoluşumuzu izlemek zorunda kalacağız. “111 
DBP'Lİ BELEDİYELERE ATANAN KAYYUM VE 
ERDOĞAN DİKTATÖRLÜĞÜ (Patronsuz Fabrika 
sayı:2) 


www.patronsuzdunya.com 


> 
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HADIM ETME CEZASI 
VE 


DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 


Gün geçmiyor ki sabah uyandığımızda, ana akım medyada ; 
taciz, tecavüz kadın cinayetleri haberleriyle karşılaşmıyalım. 
Kadın katillerine ve tecavüzcülere iyi hâl indirimleri gibi 
kadına yönelik işlenen suçların üstünü örtmek resmi devlet 
politikası haline gelmiştir. Sistematik bir şekilde Erdoğan 
rejimi, kadını ötekileştiren, itibarsızlaştıran, onu gündelik 
hayattan kopartan politikalar uygulamaktadır. Ensar benzeri 
vakıflarda ortaya çıkan 
tecavüz, çoçuk istismarı 
devlet eliyle korunmaya 
çalışıldı. 


Türkiye'de kadına 
yönelik şuçların ve çoçuk 
istismarının bu düzeyde 
artmasının nedenini ; 
salt AKP'nin dinci gerici 
politikalarıyla 
açıklanamaz. 
Emperyalist o kapitalist 
sistemin tüm barbarlığı 
ve vahşetiyle herzaman 
ki şiddetinden fazla 
şekilde saldırmasından bağımsız olarak düşünülemez. 
Kadına yönelik cinsel şiddet ataerkil kapitalist düzenin 
mayasında vardır. Cinsel şiddete çözüm olarak kimyasal 
hadim uygulaması yürürlüğe girdi. Resmi Gazetede 
yayınlanan yönetmeliğe göre; cinsel şuçlardan hüküm 
alanlar hakkında cezanın infazı sırasında yada koşullu salı 
verildiği takdirde denetim süresi içerisinde; cinsel isteği 
azaltma, tibbi tedavi de dahil olmak üzere önemli 
yaptırımlar getirilecek. Bu uygulama ile tecavüzcüyü hasta 
olarak; cinsel şiddeti, cinsel açlık yada hormonel bozukluk 
olarak tanımlayan bir tutumdur. Çözüm olarak ilaç ve çağ 
dışı kalmış olan yöntemler sunulmaktadır. 


Sonuç Yerine 


Bu uygulama ile tecavüz ve cinsel şiddet vakaları tıbbi bir 
sorun olarak tanımlanmakta ; tecavüzcüler yine 
aklanmaktadır. Tecavüz, çoçuk istismarı gibi durumlar ne 
birer kriminal vaka nede tıbbi bir sorundur. Erkeklik biyolojik 
bir durum değildir. Sosyolojik bir durumdur. Sistemin 
yüklediği egemen cinsiyet rolüdür. Hadım yasasının 15 
Temmuz başarısız darbe 
girişimi ove akabinde 
gelen OHAL uygulaması 
esnasında gelmesi 
düşündürücüdür. Sürekli 
demokrasi nöbetleri adı 
altında, hedef gösterme, 


kendi tabanını 
radikalleştirme 
futyasının devlet 
imkanlarıyla o sağlandığı 
bu dönemde 
meydanlardan idam 
gelsin naraları 
atılmaktadır. Bunun 
üzerinden obir linç 


kültürü yaratılmaya çalışılmaktadır. Hadım cezası da bu linç 
kültürü kampanyasının bir parçasıdır. Tüm iktidarı boyunca 
işlenen suçları fetö terör örgütüne atan Erdoğan, kirlenmiş 


iktidarını temizlemeye çalışmaktadır. Ensar Vakfı gibi açığa 
çıkan sapkın şuçları da, cemaate atıp kendini temize çıkartma 
peşindedir. Derinleşen ekonomik krizden doğacak sosyal 
patlamalardan korkan Erdoğan rejimi, bugün den kendi 
kitlesini radikaleştirmektedir. Bunuda linç kültürü üzerinden 
diri tutmaya çalışmaktadır. Hadım uygulaması da bu 
durumun bir parçasıdır. Ne zaman idam, hadım konuşulşa; 
devrimciler, Kürtler, aleviler, kadınlar, Igbti bireyleri linç edilir. 


ENTERNASYONALLE 


KURTULUR 


İNSANLIK! 
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o o FRANSA'DAOHAL 
İŞÇİ SINIFININ MÜCADELESİNE 
KARŞI KULLANILIYOR 


Fransa'da 14 Temmuz günü Nice kentinde, Bastille kutlamaları 
sırasında kitlenin içine (kamyonetle girilip gerçekleştirilen 
saldırısı sonucunda, 84 kişi öldü, 200'ün üzerinde kişi yaralandı. 
Saldırı sonrası İŞİD'e yakın sosyal medya sitelerinde kutlama 
mesajları yayınlandı. Saldırıyı gerçekleştirilen kişinin İŞİD ile 
bağlantılı (olduğu OOortaya (o çıktı. Saldırının o ardından 
Cumhurbaşkanı Hollande, OHAL'in üç ay uzatıldığını duyurdu. 
Fransa İçişleri Bakanı Bernond Cezenev “Savaştayız ödün 
vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu. 13 Kasım terör 
saldırısının ardından OHAL dördüncü kez uzatıldı. Artık Fransız 
sermaye devleti, istediği zaman OHAL'i uzatabilmektedir. 
Fransa'da OHAL enson 1955'te Cezayir halkının Fransa'nın 
sömürgeci egemenliğine karşı verdiği mücadeleyi bastırmak için 
kullanınmıştı. Fransız devleti OHAL'i hukuk devletinin bir parçası 
olarak tanımlıyor. Oysa hukuk devleti yalnızca, sermaye sınıfı için 
var. Terör saldırıları bahane edilerek gelen OHAL uygulamaları, 
işçi sınıfının mücadelesine karşı kullanılmaktadır. 


Yaklaşık üç aydır, Fransa Çalışma Bakanının ismiyle anılan, El 
Khomri iş yasalarına karşı yükselen bir mücadele var. Bu 
mücadelenin önüne geçmek için, grev, eylem yasakları, polis 
şiddeti dahil olmak üzere her türlü yöntem denenmektedir. 


ar 


Liberal kalemşörlerin demokrasinin beşiği olarak, yıllarca bize 
gösterdiği AB ülkeleri, işçi sınıfının mücadelesini bastırmak için, 
kendi anayasasına dahi uymamaktadır. OHAL'in amacı olarak 
terörizme karşı mücadele sunulmaktadır. Her terör saldırısından 
sonra geniş güvenlik önlemleri alınmaktadır. Lakin bu güvenlik 
önlemleri işçi sınıfının mücadelesini bastırmak, toplumsal 
muhalefeti sindirmek için kullanılmaktadır. Çünkü terörizmi 
bizzat yaratan emperyalizmin kendisidir. Suriye üzerinden 
derinleşen emperyalist savaşı büyüten, kendi emperyalist 
politikaları için cihatçı örgütlere pirim veren, onları kullanan 
bizzat Avrupa emperyalizmidir. Bunun sonucu olarak, mülteci 
krizi ile boğuşmaktadır. Bu kriz üzerinden ırkçı dalga 
yaratmaktadır. Avrupa genelinde derinleşen bir ekonomik kriz 
vardır. 


Avrupa kapitalizmin en büyük korkusu işçi sınıfının radikal 
mücadelesidir. Fransa'da büyüyen sınıf mücadelesinin tüm 


Avrupa'ya yayılması, sistemi ölümcül bir sona getirme 
potansiyeli taşımaktadır. Avrupa genelinde derinleşen kriz 
ortamında, kalıcı OHAL uygulamalarına geçilmesi burjuva 
demokrasilerinin askıya alınma sürecine evrilmektedir. AB 
kapitalizmi ikinci dünya savaşından bugüne yaşayacağı en büyük 
siyasal ve ekonomik kriz ile karşıkarşıyadır. Britanya'nın AB'den 
ayrılmasından sonra kapsamlı bir siyasal kriz sinyalleri 
gelmektedir. Britanya burjuvazinin bir kısmı, Brexit'i tanımama 
çağrısı yapmaktadır. Mülteci krizi Avrupa'da çözümsüz şekilde 
durmaktadır. . 


Avrupa kapitalizmi, hızla büyüyen siyasal ve ekonomik krizden 
eskisi kadar rahat kurtulamayacaktır. Avrupa'daki sınıf 
mücadelesini birleştirecek, mülteci düşmanlığı üzerinden 
yaratılan ırkçı dalgayı kıracak, enternasyonal devrimci bir partiye 
her zamankinden fazla ihtiyaç vardır. 
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